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25 vrijwilligers en 18 jeugdleden mochten het 
lustrumteken in ontvangst nemen

Scouting eert jubilerende ledenScouting eert jubilerende leden



Vraag Vraag && antwoord antwoord Hoe lang bestaat Scouting al?

Begin januari bestond de vereniging Scouting Nederland 
precies 50 jaar. Nadat Scouting in 1910 in Nederland startte, 
werden er al snel verschillende Scoutingverenigingen 
opgericht. NPV voor alleen jongens, NPG voor alleen meisjes.

In 1973 werden de toemalige Scoutingorganisaties NPV, KV, 
NPG en NG samengevoegd tot één organisatie: Scouting 
Nederland. Sinds deze fusie konden scouts van verschillende 
geslachten en religies samen spelen.

De samenvoeging naar Scouting Nederland was een flinke 
klus. Elke organisatie van voor 1973 had een eigen visie op 
spel, afspraken, kleding, insignes etc. Door de fusie is Scouting 
Nederland uitgegroeid tot de grootste jeugdorganisatie in 
Nederland.

Dat we in Nederland één Scoutingorganisatie hebben, dat zien 

we bijna nergens op de wereld. In veel landen waar Scouting 
actief is, bestaan meerdere verenigingen. We zijn trots om 
in Nederland als één Scouting Nederland te opereren. Zo 
kunnen we ervoor zorgen dat Scouting in Nederland verder 
kan groeien. Juist de afgelopen jaren heeft Scouting laten zien 
het verschil te maken in het leven van jnogeren, ondankt de 
corona beperkingen.

Op 3 oktober 1926 werd onze eigen Scoutinggroep opgericht 
en was in die tijd onderdeel van de NPV. Als je daar 100 jaar bij 
optelt, komt ons 100 jarig jubileum al snel in beeld. Over 3 jaar 
is namelijk ons jubileumjaar. Er is al een jubileumcommissie 
opgericht om samen te kijken hoe we dat jaar feest kunnen 
vieren. Daar wil jij ook zeker bij zijn!

Facts & Figures: 118.000 leden bij Scouting in NL, 85.000 
jeugdleden, 33.000 vrijwilligers en 1.000 Scoutinggroepen.

Geschreven door: Scouting NederlandDeze foto's komen uit het archief van onze eigen Scoutinggroep. Zie jij verschillen tussen toen en nu?

Kalender
iScout game			   04 maart 2023		  Explorers + Vrijwilligers
NL Doet				   10 maart 2023		  Vrijwilligers
Duinenmars			   01 april 2023		  Alle leeftijdsgroepen
Koningsdagfeest Tivoli		  27 april 2023		  Alle leeftijdsgroepen
 

	      Meer kalender items vindt je op onze website: www.sintjorisgroep5.nl/kalender

Bij Sint Jorisgroep 5 waren in de beginjaren alleen 

jongens lid. Hier zie je een groep welpen

Op de achtergrond zie je het groepshuis aan de Brugsestraat
Installeren met de vlag

doen we nogsteeds

De groep ging vaak 

op zomerkamp in het 

buitenland

Oprichters van onze 
Scoutinggroep



Leuke verhalen van de speltakkenLeuke verhalen van de speltakken
Bevers
De bevers 
leren steeds 
meer over 

Hotsjietonia. Dit 
is het dorp met bewoners 
waar de bevers graag spelen.

Samen met Stuiter (die je op 
het plaatje van het beverlogo 
ziet) hebben we alle andere 
bewoners ontmoet. De bevers 
waren vaak in het bos te 
vinden. Daar speelden we 
graag grappige spelletjes waar 
we samen moesten weten.

Ook waren de bevers rondom 
het kampvuur te vinden. Daar 
hebben we geleerd dat vuur 
heet is en dat we altijd bij een 
kampvuur moeten oppassen. 

Natuurlijk brandde het 
vuurtje niet voor niets, want 
we kregen allemaal een 
marshmallow om boven het 
kampvuur te roosteren. Dit 
smaakte de bevers zo goed, 
dat de marshmallows aan het 
einde helemaal leeg was!

   

Welpen Bandarloghorde
Eind vorige jaar 
hebben we  de 

welpen zelf leren 
koken. Daarvoor 

gingen we zelf naar de super-
markt om de boodschappen 
te halen. 

Daar kochten we alle 
ingrediënten voor een lekkere 
groentesoep. Terug op het 
groepshuis sneden we alle 
groenten klein en werd het 
water opgezet om per nest 
(groepje) een soep te maken. 

Toen alle groenten gaar 
waren, was het tijd om de 
soep te proeven. Gelukkig 
voor alle ouders die hun 
kroost kwamen halen, stond 
er ook een kopje soep klaar.

Daarnaast hebben de welpen 
nog veel meer leuks gedaan: 
gourmetten met kerst, 
flesraket schieten, levend 
cluedo, blaaspijp maken, 
levend stratego, smokkelspel, 
en pannenkoeken bakken, 
kratstapelen.

Welpen Bagheerahorde
Rond de herfst/ 
winter zie je 
buiten aan de 

stuiken witte 
besjes groeien. Daar weten 
we bij de welpen een leuk 
spel mee!

In het bos gingen we op zoek 
naar deze witte besjes en 
verzamelde deze zakjes voor 
later bij de opkomst. 

De leiding had allemaal 
gele buizen geregeld. 
Normaal gesproken worden 

deze buizen gebruikt om 
electriciteitskabels in huizen 
aan te leggen.

Voor onze opkomst was het 
de bedoeling om deze buiten 
korter te zagen en te versieren 
met mooie versieringen om 
hem persoonlijk te maken. 
Vervolgens konden we onze 
blaaspijpjes uitproberen.

Ook hebben we gekookt bij 
de welpen, cluedo en levend 
stratego gespeeld, een 
smokkelspel en nog veel meer.

Scouts ochtend
Bij de scouts 
leren we met 
hout en touw 
bouwwerken te 

maken. Op kamp bouwen we 
vaak een keuken.

Om alle knopen te oefenen, 
hebben we een eigen parcours 
gebouwd. Daarmee maakten 
we een apenkooi parcours om 
een spel mee te spelen. Het 
parcours moest er namelijk 
voor zorgen dat de scouts niet 
met de voeten op de grond 
terecht zouden komen. 

Het klimmen lukt dan prima 
op ons parcours, maar dat 
werd een stuk lastiger met het 
spel dat we hebben gespeeld. 
Er was namelijk een tikker die 
ons achterna kwam en we 
mochten nogsteeds de vloer 
niet raken!

Ook hebben we onze Scouting 
technieken kennis uitgebreid, 
gekookt, spelletjes gespeeld, 
geschaatst, de berentocht 
gelopen en nog meer!

Scouts middag
Net voor de 
f e e s t d a g e n 
had de leiding 
een bingo in 

petto! We mochten allemaal 
feestelijk gekleed naar de 
opkomst komen.

Aangekomen op ons 
groepshuis zagen we een flink 
aantal prijzen uitgestald staan 
die we konden winnen. De 
bingo deden we samen met 
de ochtendscouts, waardoor 
het extra gezellig was. In 
meerdere rondes konden 

er leuke prijzen uitgekozen 
worden. Soms waren er 
meerdere bingo’s te gelijk! 
Met een hapje en een drankje 
hebben we 2022 daarmee 
feestelijk afgesloten.

Begin deze maand hadden 
we ons eerste weekendkamp. 
Daarbij liepen we mee met 
de regionale Berentocht waar 
meer dan 175 kinderen uit 
Den Haag aan mee liepen. Aan 
het einde sliepen we op ons 
groepshuis en was het tot in 
de late uren nog onrustig.

Explorers
Eindelijk weer 
op zomerkamp! 
Vorige jaar lukte 
het de explorers 

helaas niet om een kamp te 
organiseren.

Nu hebben we alles op alles 
gezet om de voorbereidingen 
vroeg te starten. Met een 
deel van de explorers zijn 
we op zoek gegaan naar een 
kampterrein die we leuk 
vinden. Al snel werd duidelijk 
dat het een kampterrein van 
Scouting Nederland moest 

zijn, waar we ook andere 
scouts kunnen ontmoeten en 
alle faciliteiten hebben zoals: 
kampvuurkuil, activiteiten in 
de buurt, pionierhout etc.

Ook hebben we chocolade 
huisjes bij Richard gemaakt, 
pannenkoeken gebakken, 
een kerstdiner georganiseerd, 
game avond gehouden, 
levend monopoly gespeeld, 
snoep roulette gedaan (ipv 
pepernoten), kookwedstrijden 
gehouden en eigen starwars 
filmpjes gemaakt.

Roverscouts
Op dit moment 
staan de 
opkomsten voor 

de roverscouts op 
een laag pitje gezet.

Alle roverscouts hebben op 
dit moment ook een leiding 
functie binnen onze Scouting 
en zijn daar best druk mee.

We zijn als roverscouts 
daarom op zoek of we dit 
kunnen omvormen. Waarbij 
we de groep van roverscouts 
ook kunnen laten groeien 

waardoor we vaker leuke 
dingen samen kunnen doen.

Benieuwd hoe dit eruit gaat 
zien? Dat laten we jullie later 
graag nog weten :-D

Vrijwilligers
Op de 2 pagina’s 
terug was het 
al te lezen: De 

lustrumtekens zijn 
uitgereikt aan 25 vrijwilligers!
 
Begin januari werd namelijk 
een winter BBQ voor het 
hele vrijwilligersteam 
georganiseerd. Daar 
werd door het bestuur 
de waardering naar onze 
vrijwilligers uitgesproken 
en teruggekeken naar een 
succesvol 2022. Tijdens dat 
jaar wisten we namelijk het 

aantal van 100 jeugdleden 
(5 - 21 jaar) te bereiken! Ook 
blikten we alvast vooruit.

Dit alles is alleen mogelijk 
met de inzet van vrijwilligers. 
Om hen daarin te waarderen, 
ontvingen de vrijwilligers een 
lustrumteken uit handen van 
de waarderingscommissie. 
De nummers 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40 en zelfs 50 werden 
uitgereikt. Op naar nog veel 
meer jaren met hopelijk 
nog meer vrijwilligers in ons 
fantastische team!




